
Tips van School Maatschappelijk Werk met betrekking tot Sint Maarten:

Hallo allemaal,
Binnenkort is dan het eerste grote (snoep)feest van het schooljaar. Gaat jouw kind ook met
Sint Maarten langs de deuren? Misschien wel voor het eerst zonder ouders erbij?
Wij geven jullie graag 6 tips om je kind met een gerust gevoel op pad te laten gaan.

Normaal gesproken stel je als ouder duidelijke grondregels op voor de veiligheid van je kind:
voor het donker thuis zijn, geen snoep aannemen van onbekenden, niet bij vreemde mensen
aanbellen… Tot het 11 november is en je kind nou net díe dingen gaat doen die normaal in
het 'verboden rijtje' staan.

Bij jonge kinderen loop je zelf als ouder nog mee. Maar zo in groep 4 of 5 komt het moment
dat je kind zonder ouder erbij wil 'lichtje lopen', gezellig met een groepje vriendjes of
vriendinnetjes. Veel ouders vinden dat die eerste keer best een beetje eng. Maar met goede
afspraken valt dat allemaal wel mee.

Bovendien is het goed om je te realiseren dat er waarschijnlijk geen andere avond in het jaar
is waarop de sociale controle 's avond op straat zo groot is als op 11 november. Er zijn
immers heel veel kinderen en volwassenen op pad.

De do's en don'ts voor een geslaagde avond:
1. Maak duidelijke afspraken over de route die wordt gelopen. Stippel een route uit langs

goed verlichte straten, waar normaal gesproken meer kinderen met lampionnetjes op pad
zijn. Natuurlijk probeer je zoveel mogelijk bekenden van jouw kind en van de andere
kinderen in het groepje op te nemen in de route. Spreek af in welke richting de route wordt
gelopen. Op die manier kun je je kind gemakkelijk vinden als dat nodig is. Het hangt
natuurlijk sterk van je woonomgeving af hoe strikt je deze afspraken wilt maken. Soms is
'aan deze kant van de grote weg blijven' al voldoende.

2. Spreek af hoe je kind en de rest van de groep zich dienen te gedragen. Kinderen in een
groepje, vooral als ze stijf staan van suikers, kleurstoffen en adrenaline, gedragen zich
soms net even wat anders dan je als ouder zou willen. Het kan geen kwaad om van
tevoren even te benadrukken dat Sint Maarten geen snoeprooftocht is met snel
afgeraffelde liedjes en stukgescheurde lampions: er moet netjes gezongen worden en
keurig worden bedankt. Uiteraard krijgen kleinere kinderen alle ruimte en rust om hun
liedje te zingen. Bewoners van huizen waar niet wordt opengedaan, worden met rust
gelaten. Dus niet op ramen bonzen of respectloze liedjes zingen (al vinden sommigen dat
dit juíst ook bij de traditie hoort).

3. Geef je kind een mobiele telefoon mee, dan kan het jou bereiken om te overleggen als er
toch van de route wordt afgeweken en jij kunt een keertje bellen om te vragen hoe het
gaat.

4. Neem van tevoren een aantal 'wat doe je als'-scenario's door met je kind en het liefst met
het hele groepje. Wat doe je als je binnen gevraagd wordt omdat daar het snoep ligt? Niet
doen. Wat doen jullie als jullie onderweg ruzie krijgen? Toch bij elkaar blijven. Wat doe je
als je nodig moet plassen? Niet bij vreemden vragen of je naar het toilet mag, maar altijd
bij een goede bekende (en natuurlijk niet stiekem tegen een heg aanplassen ).

5. Geef je kind reservebatterijen mee voor in de lampion. Controleer ook even of de
constructie van de lampion voldoende weersbestendig is. Als je denkt dat de lampion het
eind van de straat niet haalt, kun je overwegen een kant-en-klare (reverse)lampion mee te
geven. Het is sneu voor je kind als het helemaal zonder lampion verder moet lopen.

6. Wens je kind veel plezier! Halloween en Sint Maarten zijn hartstikke leuke feest en voor
veel kinderen is met een groepje langs deuren gaan in het donker, met het licht van de
lampionnetjes en een steeds verder uitpuilende zak snoep een geweldige ervaring.



Tot welke leeftijd kan je kind Sint Maarten lopen?

Er komt een moment dat je kind te oud is om Sint Maarten te lopen. Die grens ligt zo rond
een jaar of elf, tot en met groep 7. Groep 8 kan vaak nog nét, mits de kinderen niet
voordringen, keurig zingen, netjes bedanken en een lampion bij zich hebben. Brugklasser
zijn echt te oud .

Hartelijke groet,
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